
De grote kracht van een nietige worm 
Ik ben een worm en geen man.

Dit zijn woorden uit Psalm 22:7, in deze Psalm beschrijft David het lijden van de Heere Jezus. 
Achter deze uitspraak gaat wereld vol symboliek schuil. Lees mee en zie hoe de Heere Jezus als 
een worm werd.


Dit kleine nietige diertje heet in het Hebreeuws (עלות) towla’, wat karmozijnworm betekent. Voor 
de Joden was het een bekend beestje. Het werd om zijn kleur verzameld en gebruikt. De kleur 
werd gebruikt in de kleding voor de hogepriester en het werd voor doeken gebruikt in de 
tabernakel. In deze teksten vindt u het wormpje of het gebruikt daarvan terug: Exodus 25:4, 26:1, 
28:5, 39:1; Leviticus 14:4; Jesaja 1:18;Job 25:6; 66:24. 


Waarom zou David zo’n vreemde profetie spreken over de Heere Jezus? Het lijkt ons haast 
heiligschennis, maar er zit een bijzondere boodschap in deze vergelijking. De karmozijnworm 
beschermt haar jongen op een bijzondere manier en sterft daar uiteindelijk bij. Daar zit een 
treffende overeenkomst met de dood van onze Heiland.


Wanneer de karmozijnworm jongen krijgt zoekt ze een boom of andere houten plek waaraan ze 
zichzelf vastklemt en uiteindelijk daaraan sterft. Zie hier al een relatie tot onze Heer die aan het 
houten kruis voor ons stierf. We weten dat dit sterven was om ons met God te verzoenen en uit 
liefde voor ons werd volbracht.


Wanneer het wormpje aan het hout zit kun je het er niet zomaar afhalen, dat wordt haar dood. Ze 
maakt aan het hout een bescherming waaronder ze de eitjes voor de jongen legt, daaruit komen 
dan de larven en die voeden zich met hun levende moeder. Denken we nu niet aan de woorden 
van Jezus die we in Johannes 6:54 vinden? “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig 
leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” 

De karmozijn worm geeft haar leven  tot voeding van haar jongen, na drie dagen! kunnen de 
jongen larven voor zichzelf zorgen en sterft de moeder. Op het moment van haar sterven lekt er 
karmozijnrode vloeistof uit haar lichaam over het hout en de jonge larven, die voor de rest van hun 
leven getekend zijn door de kleur van hun moeder.


Een paar dagen na haar dood valt het lichaam van de karmozijnworm van het hout, ze lijkt op een 
witte pluis. Ook hier weer een prachtig beeld waarin de tekst uit Jesaja 1:18 tot ons spreekt. “Al 
waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, 
ze zullen worden als witte wol.” 

Wat een wonderlijk en prachtig getuigenis komt door zo’n nietig wormpje tot ons. 

We raken steeds meer onder de indrukt van de Heere God, van Zijn Zoon en van Zijn Woord.

https://www.debijbel.nl/bijbel/Jesaja%2066%3A24
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